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Volverwachting en enthousiasme vertrekken we (Ina Oudenaarden en Diane 
Speksnijder) naar Roemenië. We hebben er zin in. 
Zaterdagmorgen 6 juli, komt Ina al vroeg aan bij mijn huis en samen gaan we 
met de auto naar Dortmund. Ons vliegtuig vertrekt om vijf over acht, het is een 
directe vlucht  naar TirguMures. 
Na een half uur vertraging landen we veilig op Tirgu Mures Airport. 
Ds. Barabas haalt ons op en brengt ons naar ons logeer adres.                          
Het weer is heerlijk en we genieten van een zonovergoten dag. 

Zondag zullen we elkaar weer ontmoeten in de kerk. 
Mooi eigenlijk voordat we ons werk mogen gaan doen, zegt de Heere tegen ons: 
Kom eerst zelf maar bij Mij, in Mijn huis. 
Alleen vanuit de ontmoeting met de Heere Jezus kunnen en mogen we ons werk 
gaan doen.  Zondagavond is er een openlucht samenkomst georganiseerd door 
zigeuners. 
Ds. Barabas haalt ons op om de dienst bij te wonen. 
Vol ontroering zien we hoe Gods werk door gaat. Niemand houdt Hem tegen! 
Een zigeunerpredikant leidt de dienst. 
Een groep zangers van tien mannen en twee vrouwen zingen. 
Dan schalt door de openlucht : Evangelia, evangelia, evangelia are putere! 
Het evangelie heeft kracht. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid 
voor een ieder die geloofd! 
De voorganger zegt : We moeten opnieuw geboren worden net zoals  Jezus 
tegen Nicodemus zegt, anders horen we niet bij God ! 
En daarna moeten we gehoorzaam doen wat God van ons vraagt. 
We moeten stoppen met stelen en te veel alcohol drinken. 
Zodat de mensen niet meer bang van ons zijn, als ze ons op straat zien lopen.  
Onze cultuur zegt dat meisjes op dertien jarige leeftijd moeten trouwen. 
Als Koning Jezus nummer één is in je leven dan staat Hij boven onze cultuur en 
trouwen onze meisjes op volwassen leeftijd. 
Een zigeuner predikant spreekt de mensen toe in hun eigen taal. 
Zingend gaan we naar huis wat een wonderlijke dag. 

Maandagmorgen om 6 uur gaat de wekker. 
We eten buiten op het balkon. Het weer is heerlijk, het zal wel zweten worden 
voor ons vandaag. 
Roemenië is altijd vol verrassingen, we zijn benieuwd wat de dag ons zal 
brengen. 
We ontmoeten Istvan en stemmen onze agenda’s op elkaar af. 
Na een samenkomst met de staf van C.E, brengt Istvan ons naar de 
zigeunerschool. Maandag tot en met vrijdag  is er vakantie Bijbel week op 
school, precies op dezelfde tijd dat wij in Roemenië zijn. Dit willen we 
natuurlijk niet missen. Samen met Japie ,onze pop, gaan we op pad.  
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Jutka heeft de leiding over het progamma. Het thema van deze week voor de 
kinderen is:Zonder de Heere Jezus loopt je weg dood. 
Vandaag gaat het over Jona.  
Ina  wordt aan het tekenen gezet en wij versieren de school.  

Vol spanning wachten we af  wie er zal 
komen. Maar na een half uur wachten is 
er nog geen kind gekomen! 
Dan besluiten we met Japie de kinderen 
zelf op te gaan halen, met een toeter van 
Super de Boer onder mijn armen gaan we 
de heuvel op en roepen : Kom met ons 
mee. In het begin worden we erg 
argwanend bekeken door de mensen van 
de heuvel maar als de kinderen Japie zien 
komen ze op ons afgerend. 

Met 40 kinderen achter ons aan, lopen we terug naar de school en hebben  een 
hele mooie morgen. We zingen, Anna 
begeleidt ons met de gitaar, we 
luisteren naar  de geschiedenis van 
Jona en knutselen.                                                                                      
Voor de allerkleinsten is er poppenkast 
die over Jona gaat. 
Aan het eind van de morgen gaan ze  
blij naar huis. 
Iedereen heeft een tasje gekregen met 
melk producten en wat lekkers.               

Als de kinderen naar huis gaan en wij 
bij het hek van de school staan, staat ze plotseling voor ons, een meisje, ze is 
vies en sleept ze een groot stuk plastic met zich mee. Ik vraag hoe ze heet en ze 
antwoord Wilma.    

Zij moet vodden verzamelen voor haar vader en 
komt helaas nog niet op school. We geven haar 
een tasje met melk, pap en wat lekkers mee, 
vrolijk huppelend gaat ze ervandoor. Er is nog 
veel werk te doen. Bid voor de kleine Wilma. 

Dinsdagmorgen loopt de wekker om zeven uur af. 
Ik ga buiten op het balkon zitten om mijn stille tijd 
te houden. Eerlijk gezegd ben ik onrustig en weet 
ik niet of er vandaag kinderen zullen komen, bij 
de vakantie bijbel week. 
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Door de geschiedenis van Abram  te lezen die zijn knecht Eleazar erop uit 
stuurt, om een vrouw voor zijn Izak te zoeken, mag ik zien dat God alles 
bestuurt. Dan kan ik mijn onrust in Zijn Goede Handen leggen. 

Om half tien horen we buiten kinderstemmen. En ja hoor, daar zijn de kinderen 
weer. Zelfs kinderen die er gisteren niet 
bij waren zijn met vriendjes 
meegekomen.  
Japie is de grote favoriet.  
Vandaag gaat het over Zacheüs.   
Na het verhaal knutselen we de boom van 
Zacheüs en onderwijl gaan we met de 
kinderen in gesprek.  
De oudere kinderen maken een Zacheüs.  
 
Aan een groepje kinderen leer ik na het knutselen in het Nederlands het lied: 
Lees je bijbel bid elke dag.  Ze moeten hard lachen om de rare taal en vinden het 
lastig om de woorden uit te spreken maar kinderen leren snel en aan het eind van 
de week kennen ze het.  
 

Woensdag  wordt een volle dag, de morgen brengen we op school door en 
daarna bezoeken we een arme familie.  

Het thema voor deze dag is vergeving. 
De koning zegt tegen zijn knecht dat hij zijn grote schuld niet hoeft terug te 
betalen. Maar als deze knecht een andere knecht tegen komt die hem een klein 
bedrag schuldig is moet deze knecht alles terug betalen. 

Het knutselwerkje is een vlinder. De twee vleugels van de vlinder zijn de twee 
handjes van de kinderen zelf, als de handjes 
uitgeknipt zijn moeten ze op iedere vinger de 
naam schrijven voor wie ze zullen bidden. Vol 
trots laat dit meisje de mooie vlinder zien. 

Aan het eind van de morgen hebben we een 
waterballon gevecht dit is dikke pret  bij een 
temperatuur 
van vijf  en 
dertig graden.  

Om twee uur worden we opgehaald door Istvan 
om een bezoek te brengen aan de Balla familie. 
De jongens van het Albeda College zijn weer 
aan het werk geweest voor ons.  
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Geweldig, belangeloos hebben ze tijd, geld en hulp verleend bij de renovatie van 
dit huis.De moeder met haar vier kinderen is erg blij en dankbaar met zoveel 
hulp. Volwassen jongens van het kinderhuis van Istvan zijn tegels aan het zetten 
in de badkamer. Eén van de jongens zegt: we helpen haar graag  want wij weten 
wat het is om arm te zijn en niemand te hebben die je helpt. 

 
Donderdagmorgen zijn we weer present op de school. 
De sfeer is goed, heerlijk om iedere dag met deze kinderen op te trekken. 
Vandaag gaat het over Maria Magdalena haar weg loopt dood omdat de Heere 
Jezus gestorven is. Maar dan komt de Heere zelf naar haar toe en  zegt Maria. 
We maken met ze allen een ketting van kralen die we om kunnen buigen tot een 
ichtus vis. 

’s Middags bezoeken Ina en ik twee kinderhuizen, Lidia Home en Dorcas 
House. We delen de zorgen met Lidia en Maria en bemoedigen elkaar.  

Vrijdag is de laatste dag op school.  
De ouders mogen vandaag ook meekomen. 
De kinderen laten samen met Eva alles zien wat ze gehoord en geleerd hebben 
deze week. 
De grote vis van Jona. De boom van Zacheus.                                                        
Als ze met de poppenkast  het verhaal vertellen over de knecht die de ander niet 
wilde vergeven, zegt een jongen die het poppetje van koning in zijn hand heeft 
wel drie keer tegen de knecht : Ik gooi je in de gevangenis, waarop  het meisje  
( die het poppetje van de knecht in haar handen heeft)zegt: O,heb medelijden 
met mij, ik het dertien kinderen en kan mijn schuld echt niet betalen.       
Prachtig, zo uit het leven gegrepen. 

De moeders zingen  en 
helpen mee.  

Trots zingen de kinderen in 
het Nederlands : Lees je 
bijbel, bidt elke dag.  
Vol dank mogen terug 
kijken op een zeer mooie en 
intensieve week  met elkaar. 
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Maandagmorgen 15 juli gaan we vroeg op pad met Katti om bejaarden te 
bezoeken. Tot onze grote verbazing wordt er nog voedsel uitgedeeld van de 
voedselactie die we in november  bij de  Jumbo mochten houden. Muesli en 
ontbijtkoek is zorgvuldig bewaard om nu nog uit te delen! 

We ontmoeten Maria , ze is in de 
tachtig en woont in een huisje op 
het kerkhof. Ze is erg blij dat we 
gekomen zijn maar moet ook erg 
huilen. Haar man is overleden en ze 
heeft geen kinderen, Katti bezoekt 
haar regelmatig en biedt hulp waar 
nodig is. Maria vertelt dat er 
mensen in haar huis gekomen zijn 
en geld hebben mee genomen, het 
leven is al zo moeilijk en door deze 
gebeurtenis wordt het ook nog zo 
onveilig. 

Ik heb een portemonnee aan een koordje om mijn nek hangen, het was van mijn 
vader Cor Hoogendijk, zijn naam staat er nog op. Ik geef het aan Maria zodat ze 
haar geld veilig op kan bergen. Tranen springen in haar ogen en heel de tijd 
houdt ze mijn  hand vast. We bidden voor Maria. Ze loopt heel moeilijk maar 
zwaait ons toch uit als we weggaan. 

Dan gaan we bij Helena op bezoek, zij woont 
in een flat. Blij laat ze ons binnen  en luisteren 
we naar haar levens verhaal. Ik moet  jullie 
iets laten zien, zegt ze en  loopt naar een 
andere kamer. Trots laat ze ons het evangelie 
zien dat wij in de kerstpakketten hebben 
gedaan. Ik lees het iedere week zegt ze. We 
worden er stil van. We mochten  kerstvoedsel 
actie houden met behulp van heel veel 
vrienden en dan zien we hier als bemoediging, 
wat het voor deze mensen betekent.  

Dan gaan we op bezoek bij Janos een 
oude man, Katti doet zoveel goed 
werk onder deze eenzame, arme oude 
mensen, zij bemoedigt ze en bidt met 
hen. Liefdevol helpt ze waar ze kan. 
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Katti is  sinds een jaar in contact gekomen met een herstellingskliniek waar 
kinderen wonen die tbc gehad hebben. Deze kinderen ontvangen weinig liefde 
en wonen achter een hek. Sommige hebben geen ouders en de meeste kinderen 
zien hun ouders maar twee keer per jaar. Katti trekt eens per week met hen op, 
vertelt hen over de Heere Jezus en zingt met hen. Ze vraagt aan ons of wij mee 
willen gaan naar de kliniek en Japie mee willen nemen. Natuurlijk willen we dat 
doen. Katti heeft een piratenfeest georganiseerd en vraagt of Japie piraat wil 

zijn. Het wordt een bijzonder mooie 
dag . De kinderen zijn in het begin 
een beetje bang voor Japie maar al 
gauw is het ijs gebroken. Iedereen 
krijgt een piraten lapje voor en we 
gaan in het piratenschip op zoek naar 
de schat. Een groot gordijn vormt het 
schip waar we met z’n allen in 
passen. Fantastisch al die blije 
gezichten. We lopen door het hele 
gebouw, zingen liederen, voeren 
opdrachten uit.  

De schat wordt uiteindelijk buiten 
gevonden. In een grote doos die 
buiten in de tuin verstopt is, zit 
voor iedereen een ijsje. De 
kinderen genieten. Om 5 uur 
nemen we afscheid van de 
kinderen en Japie moet beloven 
dat ie terug zal komen Het hek 
gaat weer dicht, de blije gezichten 
zwaaien ons na. Blij gaan we naar 
huis. Morgenvroeg vertrekt ons 
vliegtuig om 6 uur, dus vanavond 
vroeg naar bed.                          
 

Lieve vrienden  het was een bijzonder mooie reis, die Ina en ik mochten maken. 
Al die kinderen waar we mee mochten optrekken. Bewondering hebben we voor 
Katti die met zo weinig middelen zo’n mooie dag weet te organiseren en de 
harten van de kinderen weet te bereiken. Wij willen u graag heel hartelijk 
bedanken voor al uw hulp. Ik moet u namens het hoofd van de school heel 
hartelijk bedanken, ze zei : Uit iedere doos met kleding die we van jullie 
ontvangen, straalt de liefde ons toe, al die mooie kleding van Zeeman, De 
Vlinder en van  De Pionier, uren van breien en haken, heel hartelijk dank. Alle 
mensen die dit werk steunen door kaarten te maken,sjaals te breien, 
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babymandjes te maken en die te verkopen. Crea morgens in de kerk met hun 
opbrengst. Alle mensen van ons koor Deo Cantemus die altijd mooie kleding 
geven voor de arme mensen. Teveel om op te noemen. Oost Europa zending die 
ervoor zorgt  dat alles op de goede plaats aankomt.                                                  
Uw financiële giften bemoedigen ons om door te gaan. Uw gebed is onmisbaar. 
Alleen met elkaar kunnen we dit werk doen.                                                             
Ina en ik bedanken u voor alle support,  liefde en bereidheid om ons te helpen. 
Bovenal danken we de Heere die ons allemaal in Zijn dienst wil gebruiken, om 
aan onze arme vrienden te laten merken dat Hij hen ziet, hoort en helpt. 

Met grote dank aan de twee jumbo filialen in Krimpen aan den IJssel, mogen we 
op vrijdag 8 en zaterdag 9 november weer een winter voedselactie houden. We 
hebben een pakket samengesteld van 15 artikelen voor 10,00 per pakket.          
Als u ons werk wilt steunen kan het door een gift  over te maken naar onze 
stichting.  

 

Lieve groet van Ina Oudenaarden en Diane Speksnijder. 


